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Hebben jullie dat ook wel eens? Dat je met een voldaan 

gevoel achteruit kan leunen en terugdenken aan iets 

moois wat je gemaakt hebt, of dat er spontaan een glim-

lach op je gezicht komt bij het terugkijken van foto’s kort 

of langer geleden… het komt allemaal aan bod;  foto’s 

van de eerste werkbeurt, foto’s uit de oude doos of van de 

Ouwe Man net hoe je het bekijkt en niet te vergeten veel 

foto’s van het feest. De mensen die van stripverhalen 

houden kunnen hun hart ophalen want het is meer 

plaatjes kijken dan leeswerk en hoewel ik veel van lezen 

houd zeggen beelden soms meer dan 1000 woorden. Kijk 

maar en laat die glimlach maar komen. 

Glimlach  

 

 

Net na het grote feest kwam het bestuur weer bij elkaar, niet om gezellig na te borrelen maar om het reilen en zeilen bin-

nen de vereniging te bespreken. Daarna natuurlijk het glaasje port en de gezelligheidspraat. Goed eerst het serieuze werk; 

van de TC het mooie nieuws dat er 2 steigers klaar lagen om te water te laten. Nog wel iets te doen aan palen, uithouders, 

pijpen en kokers, tja er komt een hoop bij kijken. Eef heeft gelukkig veel hulp gehad van Teun van der Bijl en Ron Jense. 

Verderop in de nieuwsbrief zijn  foto's te bewonderen van de eerste werkbeurt en kunnen jullie gelijk 

zien dat het gras mooi gemaaid was. De firma Kling is geweest en alles is gekeurd, groot onderhoud 

gedaan en dingen vernieuwd. Zo ook een nieuwe verbanddoos waar Teun beter van af kan blijven als 

het niet echt nodig is want hij krijgt het met geen mogelijkheid weer op de juiste plek. Geeft niks 

hoor Teun, ik heb het zelf een keer aan de hand gehad met een stofzuiger met maar 1 los schroefje. 

Uiteindelijk lag de hele stofzuiger in onderdeeltjes om mij heen. Toch maar een nieuwe exemplaar 

gekocht.  

De Havenmeester is heel blij met de zo felbegeerde vlaggenmast met mooie grote vlag aan het begin 

van de haven. De passanten worden zo uitbundig welkom geheten. Helaas kon Martin hen niet van-

uit zijn torentje naar de juiste steiger begeleiden want de nummers op de bordjes waren onleesbaar 

geworden door weer en wind. Eef heeft ze keurig overgeschilderd zodat Martin niet meer op de fiets 

hoeft te springen om onze gasten persoonlijk naar de juiste steiger te loodsen. 

 

 

 

De penningmeester was ook blij want het jubileum-

feest is netjes binnen de begroting gebleven. Ieder-

een was trouwens erg tevreden over het feest, mag 

de boekjes in als zijnde een zeer geslaagd feest. We 

hebben er zelfs de krant mee gehaald mede dankzij 

wethouder van o.a. recreatie en toerisme en tevens 

locoburgemeester Paul Boogaard. De vereniging 

ontving van hem namens de gemeente Hoeksche 

Waard een cadeaubon van € 100,- te besteden bij de 

Hubo. Dit komt zeker goed van pas, Eef zal op de 

bonnetjes vermelden wat er van gekocht is zodat 

het netjes kan worden verantwoord.  

Van het bestuur 



 

Hiernaast een minder leuk krantenberichtje helaas. Het is ook niet de eerste keer dat 

dit soort advertenties in de krant staan. Ook onze haven heeft ermee te maken gehad in 

het verleden. De brutaliteit neemt naar mijn mening ook toe, gewoon op klaarlichte dag! 

Dan is het wel goed dat de vereniging niet al te groot is en we elkaar kennen, als er ver-

dachte situaties zijn kunnen we contact opnemen met de eigenaar of de politie.  

 

 

Minder ernstig was een akkefietje met kwajongens die fikkie stookten op het botenter-

rein. Doen wel meer jongens hoor dat is verderop wel te lezen, staat lekker stoer maar 

aangezien het langere tijd mooi weer was en de boel inmiddels aardig droog, was Teun 

blij met oplettende buurtbewoners. Hij belde op zijn beurt René en samen konden ze het 

brandje blussen en een praatje maken met de jeugd. De boel werd gesust maar het is 

geen garantie voor de toekomst. 

 

 

Nu we het toch over vermanende woorden hebben kan ik nog een stukje namens  het 

bestuur toevoegen: 

 

Nu de winter is verdwenen en de lentezon weer steeds sterker wordt is het tijd om onze boten vaarklaar te maken.  

We hebben ons vijftig jarig bestaan op gepaste wijze gevierd en iedereen is in opperbeste stemming om er een mooi vaarsei-

zoen van te maken. 

Ook in onze haven is het een drukte van belang. Het gras is gemaaid en de TC heeft hard gewerkt om in de voorjaarswerk-

beurten twee oude vatensteigers te vervangen.  

Wat zou het mooi zijn als we ook onze steigers aan een kritisch oog onderwerpen om vast te stellen of het nodig is er een 

bezempje over te halen of zoals in enkele gevallen het onkruid te verwijderen. We zijn tenslotte allemaal lid van de vereni-

ging met hun eigen statuten en reglementen. 

 

In het huishoudelijk reglement zijn volgende passages opgenomen: 

Artikel 6.09 

Steigers dienen opgeruimd en schoon te zijn. 

Artikel 6.10 

Gebruikers van verenigingssteigers zijn verplicht klein onderhoud zelf te verrichten. Voor wat betreft klein onderhoud die-

nen gebruikers de aanwijzingen van het bestuur op te volgen. Ligplaatseigenaren dienen de steigers in goede staat van 

onderhoud te houden. Bij in gebreke blijven zal klein onderhoud door de vereniging worden verricht op kosten van de lig-

plaatsgebruiker. 

Het bestuur heeft deze artikelen in de praktijk nog nooit toegepast en wil dit wel zo houden. Daarom aan iedereen het ver-

zoek op korte termijn tijd vrij te maken om even naar de haven te komen en zijn steiger en landvasten te controleren. 

Van krantenknipsel tot kattenkwaad en een onderhoudend woordje 

 

 

Wat is het fantastisch weer hè, strakblauw lucht tijdens de eerste werkbeurt. Ik kan mij herinneren dat dat wel eens an-

ders is geweest. Het werkt toch een stuk fijner lijkt mij en gewerkt is er zeker zoals te zien op de foto’s. 

Werkbeurt 12 april 



 
 
 

In het vorige archief ging het met name over vader Leen die zelf zijn boten bouwde. Zoon Leo heeft de kunst goed afgekeken 

of misschien zit zoiets ook wel in de genen, bootjes en bouwen. Leo zit al lang in het vak, hij heeft wel 20 verschillende boot-

jes gehad, de snelheid varieerde van 5 tot 100 km/u. Hij was vanaf zijn 16e ondersteunend lid tot zijn 24e. Toen zoon Kevin 

geboren werd, werd het te krap aan boord van de Baarda vlet en werd er een nieuwe boot gekocht. Bijna elk jaar een nieuw 

volgens Karin. In 1999 overleed vader Leen en hebben Leo en Karin nog 3 jaar met de Leantrune gevaren. Moeders mocht 

ook mee. Gerrit de Visser ging altijd “met een lijntje achter Leen” en ook dat bleef. Gerrit voer alleen en vond het prettig in 

geval van panne of pannetje soep. De snelle bootjes bleven lonken en als je snelvarende bootjes wil moet je kijken naar de 

vissers op zee. Leo had goed gekeken en was erg gecharmeerd van de Beekman. Daar heeft hij er 4 van gehad.  

 

Kaal zonder interieur gekocht en zelf 

betimmerd met nieuwe banken, 2 con-

soles en semi verende stoelen. We 

kunnen Leo met recht Willie Wortel 

de 2e noemen want van stofzuigerbui-

zen maakte hij een A-lijn om toplich-

ten in te monteren en het werkte nog 

ook. Snel ja daar hadden we het over 

een Mercury 115 pk hangt erachter, 

rondje Dordtse Biesbosch kan in 3 uur 

gevaren worden en dan nog het groot-

ste gedeelte toeren in de Biesbosch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De snelste boot was die op de linker foto 

een rib, een roughneck 636, die ging net 

geen 100 km/u. Je moest je tanden vast-

houden anders klapperden ze eruit grin-

nikte Karin. Leo werkt bij Fokker en om-

dat het kon heeft hij ook maar een compo-

siet dashboard gemaakt. Verbouwen is 

zo’n beetje een hobby niet alleen boten 

maar nog meer met woningen. In Putters-

hoek had hij een mooie werkplaats en ga-

rage nu even niet ze zijn net verhuisd naar 

Maasdam maar dat komt wel weer. 

   Dan lonkt er ook weer  een nieuwe Beekman om opnieuw op te bouwen.  

 

 

Uit het scheepsarchief van Leo en Karin van Vark (deel 2) 



 

 

Nog even een duik in het verleden want eindelijk ben ik erachter 

waar de Ouwe Man zich verscholen houdt, daar waar het clubje 

van het eerste uur zich vermaakte. Daar waar Leo een groot ge-

deelte van zijn jeugd doorbracht. Samen met Jo Brand vuurtje sto-

ken in een olievat, vis en mosselen bakken en er werd wat af ge-

dronken. Het was een hechte club, vrijdag na werk t/m zondag ver-

bleven ze er. En neuhh niet echt sociaal, vreemden werden onder-

hand afgeschoten als zij er wilden afmeren. “Is vol” werd er dan 

geroepen. Soms klommen de kampvuren tot 6 meter hoog en werd 

er vanuit Lage Zwaluwe gebeld of het wel goed ging. Ook kwam de 

politie een keer langs maar dat was om te melden dat Leen en Nel 

opa en oma waren geworden. De Ouwe Man aan de buitenkant een vierkant haventje en aan de binnenkant een soort na-

tuurlijk haventje met grasveldje voor genoemde kampvuren en een prachtig wandelgebied. Er staat/stond ook een huisje, 

dat van Herman Wigbold een journalist die heel boeiend kon vertellen en een goede 

band had met de familie, ze hebben vaak in het huisje gezeten. Hij was ook de enige met 

telefoon en dat heeft toch min of meer het leven gered van een vriend van Leo. Deze 

kwam graag bij de jongens op de Ouwe Man met zijn eigen speedbootje. Gert kwam uit 

een gelovig gezin, niks mis mee maar hij moest echt op tijd thuis zijn en een zondag op 

de Ouwe Man was uit den boze. Bij windkracht 10 is terugvaren toch ietewat gevaarlijk, 

dus hij belde naar huis. Vader van Gert was 

echt onverbiddelijk, uiteindelijk heeft vader 

Leen gebeld om uit te leggen dat het echt veel te 

gevaarlijk was. Ach ja jonge jongens en strenge 

vaders zo ging dat vroeger. Leen had ook een 

regel: zodra je kon roeien mocht je met het mo-

tortje. Zo gebeurde het dat Leo een manneke 

van 6-7 jaar op het wantij vrolijk voor stroom 

roeide, maar toen terug tegen stroom… de bla-

ren op zijn handen maar hij mocht wel met het 

motortje! En zo is het begonnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Dank voor het interview Karin en Leo, het was heel gezellig ! 



 

 

Lang geleden begonnen de voorbereidingen voor een feest, niet zomaar een feestje maar 

een waar we nog lang over konden praten 50 jaar is per slot van rekening niet niks. Ieder-

een die erbij was kan het beamen het was een superfeest. Ik heb heel veel foto’s gekregen 

maar dan ook echt heel veel, teveel om allemaal te plaatsen en geloof mij jullie hebben het 

mij moeilijk gemaakt om een selectie te maken. Nog moeilijker om ze dan ook netjes in een 

kadertje te plakken en toch proberen om de sfeer weer te geven. Laten we beginnen bij het 

begin, Joop Helderop, de oprichter van de vereniging. We waren heel blij dat je erbij was, 

geweldig wat je allemaal gedaan hebt voor de vereniging, Dank! 

Het thema was back to the seventies en dat is prima gelukt, zowel de aankleding van het 

Lakehouse, de muziek als de kleding van de genodigden ademden de zeventiger jaren. Som-

migen zijn ver gegaan en zijn in de kledingkast van Bassie en Adriaan gedoken voor een 

passend outfit. Martin Reedijk had zelfs Adriaans zondagse shirt aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er werd een prijs uitgereikt voor het best geklede stel, maar er liepen nog veel meer kleurrijke lieden rond. 

 

 

De voorzitter hield 

het bij gepast 

zwart want hij 

moest speechen en 

we kregen hoog 

bezoek. Dasje zat 

recht Teun! 

 

 

 

 

 

Bloemen, vaantje en plankje voor de wethouder en een cadeaubon voor de 

vereniging. Ook bloemen voor Henny van der Weele, bestuurslid van het 

eerste uur en een oorkonde voor Jan Vos die al 50 jaar lid is en heel veel 

voor de vereniging gedaan heeft. 

De redactie werd verrast met een 

doos heerlijke chocolade voor de 

schrijverij en de feestcommissie 

werd in het zonnetje gezet met een 

mooie bos bloemen en fles wijn.  

Dik verdiend Daphne en Jeroen! 

 

 

50 jaar WSV De Waterlelie 



Uiteraard kreeg ons erelid ook iets lek-

kers uitgereikt althans ik hoop dat hij 

het lekker vindt anders een mooi aanden-

ken aan een mooie tijd en een mooi feest. 

Er werd niet alleen gespeecht, oud-leden 

ontmoetten elkaar en herinneringen wer-

den opgehaald.  

Er was een dj met echte vinylplaten waarop 

men  geheel in stijl 

 

 

 

 

 

naar hartenlust kon dansen. 

 

En er waren veel spelle-

tjes aanwezig. Het sjoelen 

was een groot succes mis-

schien mede door de 

mooie prijs die ermee te 

winnen was. 

Van harte gefeliciteerd, 

dat het u moge smaken. 

. 

 

 

 



Wat ook heel goed in de smaak viel was het uitstekend verzorgde buffet waarna men lekker kon uitbuiken en bankhangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog even natafelen, gewoon wat kletsen of terug naar de sjoelbak. 

En als ik iets mag voorspellen 

dan kan het niet anders dan 

een wel varende vereniging! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank allemaal!  


